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Gilze en Rijen, maart 2025 

Heemtuin 
Bezoek op zondag 6 april a.s. onze  heemtuin in lentesfeer. Van 
13.30 uur tot 16.30 uur is deze weer geopend. De tuin heeft vorig 
jaar een ware metamorfose ondergaan. Nieuw ingerichte perken 
en paden, herbouwde karkooi en afhang, verantwoord 
regenwaterbeheer en een imposante poort met molensteen. 
Grote veranderingen waarbij meteen ook duurzaamheid en 
klimaat hoog in het vaandel staan.   

 

Tentoonstelling  
Creatief met restmaterialen van de oorlog 
Mensen maakten allerlei spullen zelf 
‘Bevrijding en wederopbouw’ heet onze huidige tentoonstelling  
Zondag 6 april van 13.30 uur tot 16.30 uur is deze expositie weer 
te bezichtigen in het heemerf in Gilze. Je komt er heel veel foto’s 
en allerlei voorwerpen uit die periode tegen. Ook is er een apart 
hoekje als herinneringsplek voor de oorlogsslachtoffers ingericht.  
 
Tijdens de bezetting nam de schaarste toe. Er was gebrek aan van 
alles en nog wat, voedsel, brandstof, kleding. Dat kwam omdat veel 
naar Duitsland ging. Bovendien mocht Nederland zelf niets meer 
invoeren over zee. 
Door de schaarste waren er niet genoeg producten voor iedereen. Distributiebonnen zorgden voor een 
eerlijke verdeling van wat er beschikbaar was. En van ‘restmaterialen’ van de oorlog maakten handige 
mensen zelf spullen. In de tentoonstelling vind je zelfgemaakt houten speelgoed uit die tijd. En diverse 
attributen die van gevonden koperen hulzen zijn gemaakt, zoals kruiken, schenkkannen, asbakken en 
sierkannen. Met creativiteit en handigheid maakten de mensen  het leven weer zo aangenaam 
mogelijk. 

 

Stamboomcafé  
Op maandagavond 7 april 2025 houden we weer een 
‘stamboomcafé’  in ’t Oude Raadhuis aan de Nieuwstraat 22 in Gilze. 
Van 19.00 tot 21.00 uur ben je welkom. Toegankelijk ook voor niet-
leden.    

 
Nieuwe leden 
Hr. J. de Vet, Gilze 

Hr. J. Damen, Gilze 

Mevr. C. van Gils, Gilze 

 

 

 

 

Gemaakt van koperen hulzen, 
restmaterialen van de oorlog 
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Van wie bende gij er intje?    Stamboomavond 
Op maandagavond 14 april geeft de werkgroep Genealogie een presentatie met als thema 
Stamboomonderzoek en de computer. Aanvang 19.00 uur in de vergaderruimte van ‘t Oude Raadhuis 
aan de Nieuwstraat 22 in Gilze. Op deze avond wordt ingegaan op de verschillende vormen van 
stamboomonderzoek, zoals de stamreeks, de genealogie, het parenteel en de kwartierstaat. 
 
Daarna een stukje praktijk. 
Hoe te beginnen, welke bronnen zijn er zoal, wat kan ik 
er vinden en waar zijn ze te raadplegen. Met het 
digitaliseren en indexeren van archieven is het gebruik 
van de computer een essentieel onderdeel geworden 
voor diegene die zoekt naar zijn of haar voorouders.  
Na de pauze gaan we aan de slag met Aldfaer. Een 
genealogieprogramma, dat ook bij onze heemkring gebruikt wordt. Het biedt heel veel mogelijkheden 
voor het vastleggen van stamboomgegevens maar ook voor relevante aanvullende informatie, 
documenten of afbeeldingen. 
Getoond wordt hoe eenvoudig de installatie van dit programma is. Ook diverse functies en 
mogelijkheden van dit programma passeren de revue door het maken van een voorbeeldstamboom.  
 

Maarten van Rossems plundertochten op het Brabantse platteland 
Hoe de Geldersen brandschatten in de regio anno 1542 en 1543 
 
“Blaken en branden is het sieraad van de oorlog”. De lijfspreuk van de 
Gelderse krijgsheer Maarten van Rossem (ca. 1497-1555) werd door hem 
en zijn soldaten omgezet in meedogenloze daden. Bij het Brabantse 
platteland denken we vandaag de dag vooral aan idylle, gemeenschapszin 
en fraaie landschappen. Hoe anders was dat in de zestiende eeuw! Brabant 
vormde toen regelmatig het toneel van overvallen door Gelderse 
krijgsbenden. Kerkklokken, boden en rookkolommen aan de horizon 
waarschuwden dorpsbewoners dat de ‘gelderaers’ in aantocht waren. 
 
Uit kronieken, rekeningen en andere bronnen vangen we soms een glimp 
op van het persoonlijke leed dat hierdoor veroorzaakt werd. Zo werd 
bijvoorbeeld het dorp Alphen geplunderd en moesten boeren in de omgeving van Tilburg en Goirle 
tientallen guldens brandschatting betalen om verwoesting van hun hoeven af te kopen. Wie was 
Maarten van Rossem en wat dreef hem? Hoe trof zijn harde hand het Brabantse platteland en wat 
merkten inwoners van Gilze en Rijen van deze turbulente tijd? Deze vragen worden tijdens de lezing 
aan de orde gesteld.   
Sander Wassing verzorgt deze lezing op woensdagavond 23 april 2025 voor onze leden. 
Locatie: ’t Oude Raadhuis, Nieuwstraat 22 in Gilze. Aanvang 19.30 uur. 
 

De Koerier 104, kwartaalblad van Brabant Heem 
Het Brabants Heem – koepelorganisatie voor heemkundekringen en musea in 

Noord-Brabant geeft elk kwartaal een blad uit. Misschien toch leuk en/of 

interessant om eens door te bladeren. Klik hier voor de weblink. Ook een groot 

aantal voorgaande uitgaven kun je bekijken.   

https://www.heemkringmolenheide.nl/zelf-onderzoek-doen/digitaal-archief/de-koerier-digitaal/

