
Jan van Rheenen 
 

Anekdote Vliegbasis Gilze-Rijen. 

Mijn vader is in Amsterdam geboren. In 1939 was er als elektricien geen werk meer in Amsterdam. 

Mijn moeder heeft er toen voor gezorgd dat hij in 1941 kon komen werken als elektricien bij Elektron 

in Breda en is hij ook gaan wonen in Breda.  

 

Dit bedrijf moest voor de Duitsers op de vliegbasis de elektrische installatie voor koelruimtes maken.  

De Duitsers vorderden in de oorlog koeien of varkens bij boeren of particulieren. In deze koelruimtes 

konden zij dan het vlees en de worsten bewaren voor hun eigen levensonderhoud. Hij hielp mee met 

het installeren en onderhouden van deze koelruimtes. Maar aan het einde van de werkdag maakte hij 

de installatie onklaar en vertrok naar huis. De Duitsers merkten dat natuurlijk en belden Elektron om 

de storing op te lossen. Hij moest dan zo snel mogelijk naar de vliegbasis.  

 

Dit was net de bedoeling van mijn vader. Hij had dan toegang 

tot de koelruimtes. Hij loste het probleem op dat hij zelf had 

veroorzaakt. Zijn schoonmoeder, mijn oma, had een jas 

gemaakt met daarin een dubbele voering met zakken en 

lussen. Hij vulde dan ongezien die tussenruimte met vlees en 

worsten en ging doodgemoedereerd weer terug naar Breda.  

 

Daar stapte hij op de laatste trein naar Amsterdam en kwam 

met de eerste trein weer terug naar Breda. Op deze manier 

kon hij eten naar zijn familie in Amsterdam brengen, want 

daar heerste al vroeg hongersnood. Dit heeft hij meerdere 

keren gedaan.  

 

Gelukkig hebben ze hem nooit gepakt, want dan zou het 

slecht zijn afgelopen met hem. 

 
Geschreven door Willy Schaffelaars-van Rheenen 
 

 

 

 
Jan van Rheenen 
 
In de vijftiger en zestiger jaren vierden de inwoners van Rijen al op 
verschillende plekken in het dorp carnaval, veelal als besloten feesten. In 
Rijen Zuid organiseerde Carnavalsvereniging De Kurketrekkers, met Jan van 
Rheenen als prins carnaval, een jeugdoptocht. Onder andere op initiatief 
van Jan van Rheenen werd in 1967 de Rijense Carnaval Stichting (RCS) 
opgericht. 
 
 

 

Jan van Rheenen (rechts) als Rode Kruissoldaat 
in het Nederlandse leger voor de oorlog 


